


En nu zit ik hier en probeer woorden te vinden om jullie
prettige en gezegende feestdagen te wensen. En te
bedanken voor alle goeds (woord en daad) dat ik in deze
moeilijke tijd mocht ontvangen.

De woorden komen niet, maar wel hoor ik het zinnetje dat
zij zou gezegd hebben: “Neem toch een gedicht. Je hebt
vast wel een vers dat nu van toepassing is.” Ja, ik sluit de
ogen en hoor haar stem...

Ik breek mij het hoofd: het gaat om wat ik van jullie mocht
ontvangen. Genegenheid, liefde, troost, maar ook hulp,
advies, gezelschap, aandacht, uw aanwezigheid bij de
uitvaart, ja nog zo veel meer. Je zou het misschien kunnen
samenvatten in het woord “medemenselijkheid”.

Woorden kunnen onvoldoende uitdrukken hoeveel dank
ik, en met mij de kinderen en hun gezinnen, jullie daarvoor
verschuldigd ben.

Waka nanga Gado Ga met God

Otmar voor sommigen Otti en voor anderen Doc
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Matrimony

| knew what she'd prefer
but asked her still:
What colour would you like to wear
when you go to sleep
and
When you wake up in the morning

She smiled and with no hesitation said:
the colour of
your eyes
your hair
your skin

And then | realised
it was
for better and for worse
a pleasant curse
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